Zondag 15 maart 2026 Baaldervelddienst de vierde zondag in de Veertigdagen

Voorganger ds. Piet Langbroek Muziek Kees Kuiper

Welkom en afkondigingen
Stilte en Gebed

Aansteken Paaskaars en de Bijbel wordt open gelegd

Beginlied Zingen lied 600 vers 1 t/m 5

Begroeting

Het verhaal van vandaag

Zingen ‘Voor we gaan’ naar de Kindernevendienst
Lezing Johannes 9 vers 1 t/m 12

We kijken naar de liturgische schikking
Overweging

Zingen Lied 534 vers 1 2 3 4 Hij die de blinden weer
liet zien

Dankgebed en voorbede

Collecte info en BV nieuws

Jaarlied ‘Hoe hoog ook onze wegen gaan’

Zegen

Gemeente overleg

Inleiding door Dirk Stad

Zondag 15 maart 2026

Johannes g:1-39

Wat een verandering!

Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte
blind is. De omstanders kunnen hun ogen nict
geloven: is dat echt die man die blind was?
Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn,
maar dat hij er wel op lijke. Een paar fanzecén
zeggen dat Jezus niet van God kan komen,
omdat Hij dit op sabbat gedaan heeft.

vraag 1 Met welke woorden omschrijf je onze wijkgemeente Baalderveld ?

Vraag 2

Tussen nu en 2030 willen wij in het geheel van de P.G.H.H. onze bijdrage leveren. Dat

betekent dat wij meer gaan samenwerken met andere wijken en meer gebruik gaan

maken van ‘de Hof" . Wat vindt u hierin belangrijk en hoe gaan we dat concreet invullen.

Hebt u daar ideeén over ?

U kunt uw reactie ook per mail doorgeven aan de scriba van onze wijk, Evelien Bakker

scriba-baalderveld@pknhadenbergheemse.nl




